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Meppel 

Meer informatie:  
www.meppel.christenunie.nl 

2007: Stilte tijdens de storm, een voorbode van…? 
Terwijl de winterstormen hun invloed laten gelden, 
zitten onze landelijke kopstukken in de luwte bijeen 
voor de formatiebesprekingen. We hopen en bidden 
dat het christelijk sociaal geluid van de ChristenUnie 
z’n stempel mag drukken op het beleid van ons 
nieuwe kabinet. 
 
In Meppel hebben we de ruimte 
gekregen om in de tweede helft van 
2006 te groeien in onze oppositierol. 
De recente ontwikkelingen rondom 
Nieuwveense Landen vergen een onafhankelijke 
kritische houding van de gemeenteraad. Het lijkt erop 
dat enkele partijen hun controlerende taak minder 
serieus nemen om het nieuwe college uit de wind te 
houden. Als ChristenUnie hebben we daarom meerdere 
malen pittige vragen gesteld. Langzaam maar zeker 
geeft het college steeds meer duidelijkheid, de 
komende weken zullen benut worden om ook 
daadwerkelijk conclusies te trekken. 
 
Verder hebben de personele ontwikkelingen (het 
plotseling uit functie zetten van 2 topambtenaren) voor 
veel onrust gezorgd.  

De komende periode zal onze fractie in de 
gemeenteraad constructief oppositie voeren in het 
belang van de Meppeler samenleving. 
 
In 2007 zal het nieuwe college de eerste resultaten van 

hun beleid moeten laten zien. Tot 
op heden zijn er veel plannen 
gemaakt, het fenomeen Plan van 
Aanpak is veelvuldig genoemd. Bij 
de begrotingsbehandeling (in 
november 2006) heeft onze 

fractie aangedrongen op concrete resultaten. Op 
diverse terreinen heeft het college toegezegd om in 
2007 die ook te laten zien. We 
wachten af. Derhalve belooft 2007 
een boeiend jaar te worden.  
Namens de fractie wil ik u daarbij 
succes, gezondheid en Gods 
nabijheid toe wensen. 
Komt u opmerkelijke zaken tegen, 
loopt u tegen bepaalde hinderlijke 
punten aan, aarzel niet maar stel 
ons op de hoogte.  
Roel Veerman, fractievoorzitter 
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Bang voor de ChristenUnie? 
 Het gaat goed met de ChristenUnie. Zowel plaatselijk 

als landelijk kunnen we tevreden zijn over de 
ChristenUnie. In de gemeenteraad mogen we een 
helder en onderscheidend geluid laten horen en 
hebben we genoeg energie om er voor de burgers te 
zijn. Landelijk is er een mogelijkheid om in de 
regering te komen. Dat had tot voor kort niemand 
gedacht. Dat is een grote uitdaging voor Andre 
Rouvoet, Arie Slob en de anderen om daar op een 
verstandige manier mee om te gaan. Dus, trots op de 
ChristenUnie? 
 
Nee, bang voor de ChristenUnie. Wie een beetje op 
internet de berichtgeving volgt rondom de formatie en 
daarbij ook de reacties van de ‘gewone man’ volgt, 
leest bij veel mensen angst voor de ChristenUnie, al 
dan niet verpakt in felle en lelijke bewoordingen. 
De ChristenUnie in de regering! En nog wel zo dat ze 
een doorslaggevende positie krijgt in de regering. Daar 
moeten we toch niet aan denken. Abortus moet weer 
illegaal en homo’s ‘mogen’ niet meer. 
De hoofdredacteur van het Nederlands Dagblad noemde 

dat CU-bashing. Daarmee bedoelde hij dat de 
ChristenUnie stelselmatig zwart wordt gemaakt, om het 
christelijk geloof en de keuzes die de ChristenUnie 
daardoor maakt, in een kwaad daglicht te stellen. 
 
Bang voor Paars 
Ik geloof dat er meer aan de hand is dan het zwart 
maken van de ChristenUnie. Ik proef oprechte angst 
voor een regering met de ChristenUnie. Dat is toch wel 
wat. Angst voor de ChristenUnie. Maar zo nieuw is dat 
niet. Ik herinner me nog goed de angst die er bij ons 
heerste op het moment dat er een paars kabinet werd 
gevormd. Nu gaan de remmen los, zo werd gevreesd. En 
alhoewel minister-president Kok nadrukkelijk zei dat hij 
minister-president van alle Nederlanders was, gingen 
inderdaad de remmen los. Minister Wijers, die op 
zondagochtend aan het klussen was en zich stoorde aan 
het feit dat hij geen materiaal kon halen op het 
moment dat hij het nodig had. 
Drie homoseksuele leden van de drie paarse fracties die 
samen ‘probeerden’ of een homohuwelijk er door zou 
komen. Terecht waren we bang voor zulke besluiten. 
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Afwisselende en geanimeerde avond ChristenUnie: ondertekening 
van het Samenlevingscontract 

Niet alleen voor de besluiten zelf, die naar onze mening 
strijdig zijn met Gods Woord, maar ook met de 
uitwerking daarvan. Jonge mensen die niet werden en 
worden aangenomen bij winkelketens omdat ze bij het 
sollicitatiegesprek aangaven niet op zondag te willen 
werken. De ambtenaar van de burgerlijke stand  in 
Leeuwarden, die om principiële redenen weigerde om 
een homohuwelijk te sluiten en werd ontslagen. 
 
Hoe ervaren we nu dat de mensen bang zijn voor ons? Is 
het ‘net goed, we zullen er uit halen wat er in zit’? Of 
zijn we hierin anders? Zijn we een partij van wraak en 
terugpakken of zijn er andere manieren? Aan de andere 
kant: hoe acceptabel is het dat we in ons  
verkiezingsprogramma flinke standpunten hierover 

innemen en in de coalitieonderhandelingen daarover 
zouden zwijgen of deze standpunten bagatelliseren? 
 
Hierin komt het aan op wijsheid. 
Wijsheid voor Andre Rouvoet en zijn 
team. Wijsheid voor alle politici van 
de ChristenUnie. De wijsheid die 
Salomo vroeg om onderscheid te 
maken tussen recht en onrecht  
(1 Koningen 3), zodat er vrede in het 
land is. Ook in Nederland moet er, 
zowel zonder als met de ChristenUnie 
in de regering, vrede zijn onder de 
mensen in het land. En geen angst. 
Gert Stam 

31 oktober 2006 is in het stadhuis stevig 
gediscussieerd over respectvol omgaan met elkaar en 
samen leven in Meppel. Deze avond, die werd 
georganiseerd door de ChristenUnie, is verder 
gesproken over het ‘samenlevingscontract’ die 
eerder deze maand naar allerlei maatschappelijke 
instellingen, politieke partijen, 
(sport)verenigingen en kerken 
is verstuurd. 
 
In dit ‘samenlevingscontract’ 
zijn een zestal omgangsvormen 
opgesteld hoe wij menen met elkaar om te moeten 
gaan. Een belangrijke vraag die aan de orde kwam was 
in hoeverre groeperingen hun eigen levensstijl in de 
samenleving mogen inbrengen, of dat er een 
‘Nederlandse’ levensstijl gewenst is. 
Tijdens de bijeenkomst werden alle aanwezige 
deelnemers ook onderworpen aan een inburgeringtoets. 
Er werden 28 vragen gesteld die afkomstig waren van 
de echte inburgeringtoets. Niemand maakte de toets 

foutloos en een flink aantal deelnemers was gezakt 
voor de inburgering. 
 
Aanwezig 
Vertegenwoordigers van kerken, politieke partijen, 
onderwijs- en welzijnsinstanties waren aanwezig om te 
luisteren, mee te praten en het ‘samenlevingscontract’ 
te tekenen. Niet iedereen wilde het contract 
ondertekenen maar zij onderstreepten wel het belang 

van deze discussie. Sommigen waren het niet met de 
totale inhoud van het contract eens, weer anderen 
waren van mening dat de ondertekening een afsluiting 
van deze actie is, terwijl dit pas het begin van een 
discussie is. De fractie van de ChristenUnie is van 
mening dat deze avond inderdaad geen afsluiting is, 
maar juist een eerste aanzet is om de discussie over dit 
onderwerp eens goed op de kaart te zetten. Gezien de 
enthousiaste reacties wordt dit initiatief volledig 
ondersteund en is een vervolg noodzakelijk. Ook 
kunnen we concluderen dat daarmee deze avond een 
groot succes is geweest. 
 
De sprekers 
Tijdens deze bijeenkomst waren er drie sprekers aan 
het woord. Dr. Roel Kuiper vertelde over de 
totstandkoming van dit initiatief. Kuiper is een van de 
initiatiefnemers van het samenlevingscontract op 
landelijk niveau. Ook sprak Mohamed el Mourabet, 
voorzitter van de Marokkaanse Vereniging. Mohamed 
sprak over het belang van de ontmoeting van 

verschillende groeperingen in de Meppeler samenleving. 
Aan het einde van de avond sprak 
burgemeester Westmaas de 
aanwezigen toe. Hij onderstreepte 
het belang van een bezinning op 
het samenleven in Meppel.  
 
De fractie van de ChristenUnie 
Meppel bezint zich op een vervolg. 
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Vernietiging milieuvergunning: van uitstel komt afstel? 
Woensdag 6 december heeft de Raad van State de 
milieuvergunning voor de nieuwe asfaltcentrale van 
Heijmans vernietigd. De fractie van de ChristenUnie 
in Meppel is voor de burgers van Meppel blij met 
deze uitslag. 

 
De ChristenUnie heeft altijd 
gezegd dat de overheid een 
betrouwbare overheid moet 
zijn en dat het administratief 
recht kan en moet beoordelen 
of de overheden juiste 
beslissingen hebben genomen. 
De fractie is tevreden dat de 
afgegeven milieuvergunning is 
vernietigd. Als dat er toe leidt 

dat er wordt afgezien van de vestiging van de 
asfaltcentrale, vindt de fractie dat een goede 

ontwikkeling. 
De uitspraak geeft evenwel geen reden om te vroeg te 
juichen. Op een viertal onderdelen heeft de Raad van 
State uitgesproken dat daartoe strekkende onderzoeken 
en rapporten niet voldoende zijn, niet aanwezig zijn of 
niet volledig zijn. De raad van State komt aan andere 
bezwaren niet eens toe. 
 
De fractie roept het gemeentebestuur op deze ontstane 
situatie te gebruiken om het bedrijventerrein Oevers D 
anders in te vullen. " Hier liggen duidelijke 
mogelijkheden voor een herkansing. Als een nieuwe 
invulling leidt tot minder discussie in de Meppeler 
samenleving en meer werkgelegenheid dan is dat 
winst”, aldus Roel Veerman, fractieleider van de 
ChristenUnie. 
 
Voor een reactie: r.veerman@meppel.nl 

Kunt u dankbaar zijn? 
Afgelopen 1-11 was het weer de jaarlijkse ‘Dankdag 
voor gewas en arbeid’. De Amerikanen vieren dit als  
Thanksgiving Day. Zij houden dit altijd op de vierde 
donderdag van november en werd ingesteld door 
President Abraham Lincoln in 1863. Hij zei: “Het jaar 
dat ten einde loopt was vol van de zegeningen van 
vruchtbare velden en gezonde lucht. En deze goede 
gaven, waarvan we het zo gewoon vinden dat we 
ervan kunnen genieten dat we geneigd zijn te 
vergeten uit welke bron ze komen, waren niet de 
enige zegeningen… Het zijn de genadige gaven van de 
Hoogverheven God …” 
 
Merkwaardig genoeg maakte Lincoln deze verklaring 
van dankbaarheid tijdens de Burgeroorlog, die ook 
bekend staat als de oorlog tussen de staten. De 
president koos ervoor zich ook te richten op de 
positieve realiteit en niet 
alleen te kijken naar de 
voortdurende strijd waar de 
Unie onder leed: “…er was 
vrede met alle naties, de orde 
werd gehandhaafd, de wetten 
werden nageleefd, en 
eendracht zegevierde, behalve 
op het toneel van de militaire strijd …” 
Iedereen kan dankbaar zijn als dingen goed gaan, maar 
kunt u evenveel begrip opbrengen en dankbaar zijn als 
dingen niet gaan zoals u wenst of verwacht? 
 
Als u elke maand al uw rekeningen kunt betalen en ook 
nog wat geld overhoudt dat u kunt uitgeven naar eigen 

inzicht, om te sparen of te investeren, dan is het 
gemakkelijk om dankbaar te zijn. Maar wat als uw 
bankrekening wordt geplunderd door een onverwachte 
crisis en al uw financiële reserves worden aangesproken 
– kunt u dan nog dankbaar zijn? 
 
Als de opbouw van uw carrière verloopt volgens plan, u 
uw doelen voorbijstreeft en uw baas u waardeert, dan 
is het gemakkelijk om dankbaar te zijn. Maar als u 
gepasseerd wordt voor de promotie waarop u hoopte, u 
uw doelstellingen niet haalde (gedeeltelijk door 
omstandigheden die u niet in de hand had) en uw baas 
zet u onder druk om te presteren – hoe makkelijk is het 
dan om dankbaar te zijn? 
 
Als bij uw jaarlijkse medische controle blijkt dat u 
helemaal gezond bent, is het makkelijk om dankbaar te 
zijn. Maar als uw arts de wenkbrauwen fronst tijdens 
het onderzoek en er moeten een aantal onderzoeken 
volgen, waarvan de uitslag niet goed is – kunt u dan nog 
dankbaar zijn? 
Als het in uw huwelijk goed gaat, uw gezin leeft in 
harmonie, in liefde en vrede, dan is het niet moeilijk 
om dankbaar te zijn. Maar als uw partner plotseling 
zegt dat het misschien beter zou zijn een poosje uit 
elkaar te gaan, of uw kinderen zijn in grote 
moeilijkheden – kunt u dan nog dankbaar zijn? 
 
De Bijbel is hier duidelijk over. In 1 Tessalonicenzen 
5:16-18 staat: “Wees altijd verheugd, bid 
onophoudelijk, dank God onder alle omstandigheden, 
want dat is wat hij van u, die één bent met Christus 

Gezocht: een lid voor de schaduwfractie!! 
De fractie van de ChristenUnie is op zoek naar mensen 
die het fractiewerk willen ondersteunen. We denken 
daarbij aan mensen die zich inhoudelijk in een aantal 
onderwerpen willen verdiepen. Wanneer er iemand is 
die dit iets lijkt, kan contact opnemen met Roel Veerman 
of Gert Stam. fractie@meppel.christenunie.nl 

Woensdag 25 april 2007 
Ledenvergadering  

met forumdiscussie! 
 

Voor meer informatie bezoek de website: 
www.meppel.christenunie.nl 
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Jezus, verlangt.” Vanuit Gods oogpunt behoren we 
dankbaar te zijn voor elke situatie die Hij toestaat – of 
het goed is of slecht. Klinkt dit niet vreemd, en zelfs 
onredelijk? Maar niet voor de volgelingen van Jezus, 
want God heeft ook beloofd: “Mijn plan met jullie 
staat vast – spreekt de HEER. Ik heb jullie geluk voor 
ogen, niet jullie ongeluk: ik zal je een hoopvolle 
toekomst geven.” (Jeremia 29:11) 
 
God wil dat wij geloven – en vertrouwen – dat Hij de 
controle heeft over elke omstandigheid waarmee we 
geconfronteerd worden, erop vertrouwend dat Hij het 
toelaat in ons leven en dat Hij het uiteindelijk voor ons 

ten goede zal keren. Als we dit geloven, dan kunnen we 
dankbaar zijn voor alles. 
 
Ik hoop u met bovenstaande een 
hart onder de riem te kunnen 
steken of om gewoon dankbaar te 
kunnen zijn voor uw situatie of om 
met een positieve instelling 2007 
in te willen gaan. 
 
Wiebrand Brandsema,  
Voorzitter ChristenUnie 
Meppel,tel. 0522-261190. 

De ChristenUnie behoorde op 22 november bij de 
winnaars. Niet alleen landelijk, maar ook in de 
gemeente Meppel. Met een winst van 1,6% 
continueerde de ChristenUnie zijn winst in 
vergelijking met de gemeenteraadsverkiezingen. Na 
de SP (+10.1%) en de Partij voor de Vrijheid van 
Geert Wilders (+3,9%) was de ChristenUnie in 
Meppel de sterkste groeier. De overige partijen 
verloren.  
 
De groei 
Ook in absolute aantallen zit de groei er in. Deze keer 
vertrouwden 1228 inwoners van de gemeente Meppel 
hun stem aan de ChristenUnie toe. In 2003, bij de 
vorige Kamerverkiezingen, waren dat er 793. Het 
aantal stemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen in 
2002 was 1225 waarmee de ChristenUnie in Meppel 
zijn groei continueerde.  
 
Aantal leden 
De ChristenUnie slaagt er ook in om het ledenaantal 
fors op te schroeven. De teller staat per 1 januari 2007 

op 26.673 leden. Dit is een groei van 10,4% vergeleken 
bij een jaar geleden. Netto kwamen er 2.517 leden 
bij. Steeds meer mensen willen bij deze club horen. 
Lid van de ChristenUnie zijn is een statement. Deze 
positieve cijfers gelden ook voor Meppel. 
 
Provinciale verkiezingen 
De partij heeft de wind mee. De spectaculaire 
zetelwinst op 22 november was daar al een signaal 
van. Dat kun je ook zeggen van de groei bij de 
gemeenteraadsverkiezingen van afgelopen maart. De 
ChristenUnie werd op gemeentelijk niveau de vierde 
partij van Nederland. 
Uiteraard willen we deze trend doorzetten, de 
verwachtingen voor de Statenverkiezingen zijn daarom 
hoog gespannen. Het is belangrijk dat de ChristenUnie 
ook in deze verkiezingen het weer goed gaat doen.  
Op 7 maart 2007 is het zover! Gezamenlijk willen we 
toewerken naar een mooie uitslag. Doelstelling is het 
behoud van de twee huidige zetels. Daarbij moet 
opgemerkt worden dat het totaal aantal zetels 
verlaagd wordt van 51 naar 41 zetels. De uitslagen van 

de gemeenteraadsverkiezing en de 
Tweede Kamer verkiezing 2006 laten 
mooie getallen zien voor de 
ChristenUnie. Allereerst zijn we 
afhankelijk van Gods Zegen over deze 
activiteiten. In die afhankelijkheid 
moeten we ook zelf onze 
verantwoordelijkheid nemen. Laten we 
gezamenlijk in vol vertrouwen de 
campagnetijd ingaan. 
Voor wie meer wil weten over deze 
verkiezingen, op zaterdag 24 februari 
2007 wordt een verkiezingsdag, of  
-avond georganiseerd.  
Jan-Okko Dijkstra 

Colofon 
De redactie van de Nieuwsbrief Christenunie ligt bij 
het campagneteam. De opmaak wordt verzorgd door 
Jan-Okko Dijkstra 
Artikelen kunnen tot 3 dagen voor de volgende 
publicatiedatum aangeleverd worden bij: 
j.o.dijkstra@home.nl De volgende nieuwsbrief 
verschijnt in de maand maart/april. 

De Groei van de ChristenUnie gaat ook Meppel niet voorbij! 

Vervolg: kunt u dankbaar zijn? 


